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Titel: Grenzen? 

Inleiding 
Grenzen overschrijden: dat wordt in deze vakantietijd  
door velen gedaan. Maar naast de vastliggende landsgrenzen  
heb je ook grenzen, die mensen zelf tussen groepen en volken  
aanbrengen. Dan spreekt men van: ik ben van hier!  
en jij bent een vreemdeling! Hoor jij hier wel thuis?  
Vandaag horen wij Jezus ook over zulke grenzen spreken  
op een manier die wij niet van Hem verwachten.  
Raken we erdoor in verwarring? God wil toch dat wij  
grensoverschrijdend werken aan recht en vrede?  
Of begrijpen wij Hem niet goed?  

De klokken luiden– de kaarsen branden – orgelspel: 	

Welkom en afkondigingen	

Moment van stilte	

we gaan staan	

Drempelgebed  

Begroeting	
	 	
v. De Heer zij met U	
a. Zijn Geest in ons midden	

Bemoediging 	
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we gaan zitten 

Psalm van de Zondag	  67, 1 en 2 God zij ons…  

Kyrie gebed en daarna LB 281, 1 t/m 6 Wij zoeken… 

Gloria 	  LB 67a Heel de aarde… 

Rondom de Schriften 

Gebed van de Zondag 

Wij ontsteken het licht voor de kinderen 
lied 832 

lezing Oude testament: 2 Koningen 4, 8 – 17 

LB 647 Voor mensen… 

Evangelielezing: Marcus 7, 24 – 30 

acclamatie LB 339a U komt… 

Uitleg en verkondiging 

Zingen: LB 990 De laatsten… 
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Gebeden en gaven 

Voorbeden, met  met 3 x LB 301d alleen Kyrie… 

Mededeling van de Diaconie  

Inzameling van de gaven  

Heenzending en Zegen 

We gaan staan  

Slotlied   LB 653:1, 4, 7 

Zegen  

a: Amen (gezongen)  
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