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De klokken luiden– de kaarsen branden – orgelspel: 	

Muziek: Praeludium in C,  Johann Sebastian  Bach. 

Welkom en afkondigingen	

Moment van stilte	

we gaan staan	

Drempelgebed  

Begroeting	
	 	
v. De Heer zij met U	
a. Zijn Geest in ons midden	

Bemoediging 	

 
we gaan zitten 

Psalm van de Zondag	 Psalm 15: 1, 2, 4    Wie zult Gij noden in uw tent 

Kyrie gebed  omzongen met lied 301a  Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 

Gloria 	  lied 303   Zonne en maan 

Rondom de Schriften 
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Gebed van de Zondag 

Wij ontsteken het licht voor de kinderen 
lied 832 

Lezing: Deut. 10: 12 -21 

Zingen: lied 322   Die chaos schiep tot mensenland  

Evangelielezing: Marcus 7: 1-23 

Zingen: acclamatie lied 103e  Bless the Lord, my soul   (3x) 

Uitleg en verkondiging 

Muziek: Bachs aria Schafe können sicher 
weiden, wo ein guter Hirte wacht. 

Zingen: lied 1014  Geef vrede door van hand tot hand  
(in wisselzang 1a, 2v, 3a, 4m, 5a) 

Gebeden en gaven 

Voorbeden, met acclamatie: lied 368 g  Adem van God 

Mededeling van de Diaconie  

Inzameling van de gaven  

Heenzending en Zegen 

We gaan staan  

Slotlied  lied 425     Vervuld van uw zegen 

Zegen  

a: Amen (gezongen)  

muziek: Fuga in E,  Johann Sebastian Bach
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