
Liturgie zondag 30 juni 2024 
Johanneskerk Leersum 

Aanvang: 10:00 uur 
 
voorganger:   pastor Ko Schuurmans 
organist:   Ton Blom 
ouderling van dienst:  Ineke Breunese 
diaken:   Lieneke Overweel 
lector:   Marjolijne Oudshoorn 
beeld:   Sjaak Rodenburg 
gastvrouw:   Hanny van Schaik 
koster:   George Tempelaar 
 
 
Thema: Sta op!...en leef! 
God en de dood. God en alle ellende in de wereld. 
Velen denken dat God ‘t kan voorkomen. Of niet – het niet wil. 
Ze citeren dan woorden uit de bijbel: de Heer heeft gegeven – de Heer 
heeft genomen. De naam van de Heer zij geprezen! 
Maar doe je God dan recht? 
Vandaag ontdekken wij: nee, dan doe je God geen recht! 
Hij – Zij is een God van leven, die je de hand reikt en je voortdurend 
toeroept: 
Sta op!...en leef! 
 
Orde van dienst: 
Begroeting en bemoediging 
+ na de bemoediging: toelichting 
+ psalm van de zondag 119 vers 1,9 en 12 
+ kyrie: na gebed zingen we LB 281 vers 1 t/m 6 
+ gloria LB 304 
 
gebed voor het openen van de Schrift 
+ Jesaja 3,25 – 4,6   gelezen door Marjolijne 
+ LB 647 Voor mensen die… 



+ Marcus 5, 21 - 43 
+ acclamatie LB 339a U komt … 
 
Verkondiging 
 
+ LB 391 Hij ging van stad… 
+ voorbede met 3 x 301a alleen Kyrie eleison… 
+ vredeswens – we wensen elkaar de vrede! Voorafgegaan door een 
toelichting 
   Ondertussen  klinkt de gospelsong Put your hand in the hand of the 
man who stilled the water… 
   gezongen door Elvis Presley. Het lied is makkelijk te vinden op 
internet.  
 
Mededelingen diaconie 
+ slotlied – groen moment LB 608 De steppe zal… 
+ zegen 
   Amen! 
    

 


