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De klokken luiden – orgelspel – de kaarsen branden  

 

Welkom en afkondigingen  

 

Moment van stilte  

 

Drempelgebed  

We gaan staan  

 

V: Hoor ons aan eeuwige God, 

A: hoor ons bidden! 

 

V: Gij, die ons hart aanziet, 

Gij, die onze diepten peilt. 

A: Blijf ons niet verborgen! 

 

V: Wij herkenden U niet, 

wij zochten ons zelf.  

A: Heer vergeef ons! 

 

V: Doe ons opleven 

en maak ons nieuw, 

A: schenk ons Uw genade! 

 

 



3 
 

V: Breng ons in het reine 

met U en met elkaar. 

A: Zegen ons met vrede 

en laat lichten Uw aangezicht. 

 Amen. 

 

Begroeting 

V:  De Heer zij met u!  

A: Zijn Geest in ons midden!  

 

Bemoediging 

 

 

We gaan zitten  
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Zingen:  God zij ons gunstig en genadig  Psalm 67: 1 en 3 
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3 De aarde heeft de vrucht gegeven, 

 die door de hemel werd verwekt, 

 en uit haar schoot ontspruit nieuw leven 

 waar God zijn hand houdt uitgestrekt. 

 God is ons genegen, / onze God geeft zegen, 

 Hij die alles geeft, 

 Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen 

 wat op aarde leeft. 

 

Kyriegebed 

 

Zingen:  Wij zoeken hier uw aangezicht lied: 281: 1, 2, 3, 9 en 10 

 
 

2 Wanneer het donker ons verrast, 

 houd ons dan in uw goedheid vast: 

 Kyrie eleison! 

 

 

 

3 Verschijn ons als de dageraad, 

 Gij, zon die ons te wachten staat: 

 Kyrie eleison! 
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9 Het lied van wie zijn voorgegaan 

 zet ons vandaag tot zingen aan: 

 Amen. Halleluja! 

 

10 Ontvlam in ons en vuur ons aan! 

 Getroost zullen wij verder gaan. 

 Amen. Halleluja! 

 

 

Rondom de Schriften 

Eerste Schriftlezing uit het Oude Testament:  Exodus 12: 1-11,  

door de lector 

 

Zingen: God heb ik lief, want die getrouwe Heer psalm 116: 1, 3 en 6

 

3 Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 

 Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 

 Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. 

 Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. 
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6 Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan, 

 nu danken voor de redding van mijn leven? 

 Ik heb de kelk van ’s Heren heil geheven 

 en noem voor heel het volk zijn grote naam. 

 

Lezing uit het brieven:  Galaten 5: 1, 13-25, door de lector 

 

Zingen: Neem mijn leven, laat het, Heer, lied: 912: 1, 2 en 6 

 

 

2 Neem mijn handen, maak ze sterk, 

 trouw en vaardig tot uw werk. 

 Maak dat ik mijn voeten zet 

 op de wegen van uw wet. 

 

6 Neem ook mijne liefde, Heer, 

 ’k leg voor U haar schatten neer. 

 Neem mijzelf en voor altijd 

 ben ik aan U toegewijd. 
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Lezing uit het Evangelie: Johannes 13: 1-15, door de voorganger 

Acclamatie op de lezingen: Toen Jezus wist: nu is gekomen lied 569 

 

 

2 Hij gaf ons zwijgende een teken 

 en kwam ons voet voor voet nabij, 

 Hij deed het water van zich spreken, 

 het stort zich uit en reinigt mij. 

 

 

3 Zo is de Heer een knecht geworden 

 en tot de bodem toe gegaan 

 om ons met ootmoed te omgorden, 

 Hij doet ons zijn geringheid aan. 

 

 

4 Heer van mijn hart, U bent gekomen 

 de nacht door naar uw grote dag, 

 ik heb in eenvoud aangenomen 

 dat ik U daarin volgen mag. 

 

Overweging 
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Zingen: Met de boom des levens wegend op zijn rug  

lied: 547: 1, 2, 3,4 

 

2 Laten wij dan bidden in dit aardse dal, 

 dat de lieve vrede ons bewaren zal, 

 Kyrie eleison, wees met ons begaan, 

 doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 

 refrein 

 

3 want de aarde vraagt ons om het zaad des doods, 

 maar de hemel draagt ons op de adem Gods. 

 Kyrie eleison, wees met ons begaan, 

 doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 

 Refrein 

 

4 Laten wij God loven, leven van het licht, 

 onze val te boven in een evenwicht, 

 Kyrie eleison, wees met ons begaan, 

 doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 

   refrein  
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Orgelspel ter meditatie 

Viering van de maaltijd van de Heer  (in de kring) 

Tafellied: Uit het Liefste Lied van Overzee 1, lied 42 

Allfor Jesus, allfor Jesus 
 

Naam van Jezus, hoog verheven 
Sytze de Vries (1945)                                                 

John Stainer (1840-1901) 

naar William John Sparrow-Simpson (1859-1952)      ALL FOR JESUS 
 

 

2  In uw trouw aan God gebroken, 

aan uw liefde opgebrand, - 

wie de dood zo heeft weersproken  

valt toch niet meer uit zijn hand? 

 

3 Sta ons liefde vol voor ogen,  

telkens als uw kruis verrijst,  

en ons mens’lijk mededogen  

U met Name eer bewijst. 

 

4 Doordat Gij u zo liet breken  

worden wij met U gevoed. 

Brood en wijn heten de tekens  

waarin ik U zelf ontmoet. 
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5 Naam van Jezus, alle talen  

stemmen in met dit gezang  

dat uw liefde blijft herhalen,  

van U zingt, een wereld lang! 

 

Voorbeden 

 

Nodiging 

We maken met elkaar een kring langs de wanden van de kerk 

 

Beurtspraak 

vg: De Heer zal met u zijn. 

a: De Heer zal u bewaren. 

vg: Verhef uw harten! 

a: Wij hebben ons hart bij de Heer. 

vg: Laten wij danken de Heer onze God. 

a: Het past ons de Heer te danken. 

 

Tafelgebed 

Wij zegenen U, Eeuwige onze God die telkens uw volk hebt bevrijd 

uit duisternis en angst. Die in de nacht voor ons uit gaat, lichtend als 

vuur en ons door het water van de dood leidt naar een land van vrede 

in overvloed.  

Wij zegenen U om uw Zoon Jezus Christus, onze Heer, die zijn 

vrienden in de wereld liefhad tot het einde; die in de nacht vóór zijn 

lijden met hen maaltijd hield, hen brood en wijn gegeven heeft als 

teken van leven voorgoed. 

Zo zullen wij, bevrijd door zijn dood en opgewekt door zijn 

verrijzenis, delen in zijn heerlijkheid.  
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Daarom, met engelen, met heiligen en met allen die ondanks moeite 

en strijd U gehoorzaam zijn gebleven… 

 

vg:  verheffen ook wij onze stem en zingen vol vreugde u toe: 

Zingen:   ‘Heilig, Heilig’,    lied 985 

 

2 Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren, 

 zonnen en manen en heel het firmament! 

 Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte, 

 machten en krachten, maak zijn naam bekend! 

 

 

3 Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven, 

 bloemen en bomen en al wat adem heeft! 

 Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen, 

 Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft! 
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Voortzetting van het tafelgebed 

 

Gezegend is onze broeder Jezus, die met ons de weg gaat van het 

lijden in onze wereld, en die zich laat kennen in het breken van het 

brood. 

In de nacht van zijn overlevering - dat is deze nacht - nam hij brood, 

zegende U en brak het, gaf het aan zijn leerlingen en zei: Dit is mijn 

lichaam, voor jullie gegeven. 

Ook nam hij de wijn, dankte U en schonk hem uit, gaf de beker aan 

zijn leerlingen en zei: deze beker is het nieuwe verbond met God, 

bezegeld met mijn bloed. Neem deze en deel hem met elkaar. Ik zal 

opnieuw wijn met jullie drinken in het komend koninkrijk.  

 

Hoor ons, Christus, en adem uw Geest op ons en op dit brood en deze 

wijn; dat ze voor ons uw lichaam en bloed worden tintelend van uw 

leven, genezend, vernieuwend – maak ons heel. 

En zoals het brood en de wijn die wij tot ons nemen deel van ons 

worden, laat ons zo deel van U worden, zo ook vol liefde en zorg in 

deze wereld, gehoorzaam en vrij U volgend. 

Dat deze wereld overal een plaats zal zijn waar brood en liefde is, 

genoeg voor allen. 

 

vg: Bidden wij tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons 

gegeven heeft:   

 

Bidden van het ‘Onze Vader’ (gesproken door allen) 

 

Vredegroet 
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Zingen:    ‘Lam Gods’,    liedboek 408E 

 

 

Gemeenschap van brood en wijn 

 

Brood uit de hemel. 

 

Wijn van het koninkrijk. 
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Dankgebed 

God van liefde, U hebt ons gevoed met uw gaven: het brood uit de 

hemel en de wijn van het koninkrijk.  

 

Wij bidden U: blijf ons nabij, ook in de nacht die komt.  

Laat ons nooit alleen, zelfs niet in de dood.  

Dat bidden wij U in de naam van Hem die ons is voorgegaan naar U:  

Jezus, de Levende.  

Amen. 

 

De tafel wordt in stilte afgeruimd en blijft leeg achter 

 

Zingen: Alles wat over ons geschreven is Slotlied: lied 556 
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2 Gods schepping die voor ons gesloten bleef 

 ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 

 die zoon van David zijt en man van smarte, 

 koning der Joden die de dood verdreef. 

 

 

3 Jezus, de haard van uw aanwezigheid 

 zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 

 Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 

 Gij hogepriester in der eeuwigheid. 

 

 

4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 

 aan u, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 

 ons is een lofzang in de mond gegeven, 

 sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 

 

 

5 Dit is uw opgang naar Jeruzalem 

 waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 

 vrede aan allen die uw naam verhogen: 

 heden hosanna, morgen kruisig Hem! 

 

 

 

 

 

We verlaten in stilte de kerk 

 


