
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dietrich Bonhoeffer 
met jongeren  
uit de gemeente, 1932 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muziek  - een bewerking van Psalm 23 
 
Welkom en mededelingen 
 
Moment van stilte 
 

Inleiding: Op de avond van 4 mei gedenken we de slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog en alle gewapende conflicten sindsdien. Op de ochtend van deze 
bijzondere datum, 80 jaar na de oorlog en in een rumoerige tijd, staan we stil bij 
wat dit te maken heeft met Gods woord voor ons. We doen dat aan de hand van 
teksten van Dietrich Bonhoeffer, een van de grootste theologen van de vorige 
eeuw. Hij werd geboren op 4-2-1906 en is door de nazi’s gedood op 9-4-1945. 
 
Is er iemand die je mist, iemand die je wat extra licht en sterkte toewenst?  
Steek een kaarsje aan: een vlammetje van aandacht en gebed voor iemand 
anders - of voor jezelf.  
Na afloop van de dienst is er koffie en de gelegenheid nog wat na te praten. 

 

Tweede zondag na Pasen 

 

dienst in de Johanneskerk 
 

 4 mei 2025 
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Drempelgebed bij de doopvont    (allen staan) 

 
Begroeting: v. De Heer zij met u! 

a. Zijn Geest in ons midden! 

   (allen zitten) 

 
Psalm 33:1,7,8 
 
Gebed om ontferming afgesloten met 
(groep I = de mensen in het vak bij de vleugel en in het middenvak 
groep II = de mensen in het vak bij de muur en het middenvak) 

 (lied 299 B) 
 
 
Gloria gezongen: lied 1010: 2,3 
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Wie ben ik?         - Dietrich Bonhoeffer 
 
Lied 942 Ik sta voor U in leegte en gemis 
 
Christen en heiden       - Dietrich Bonhoeffer  
 
Lezing Tweede Brief van Timotheus 1:6-9 
 
Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden  
van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. 
God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven,  
maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. 
Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen; 
schaam je ook niet voor mij, die omwille van Hem gevangenzit,  
maar deel in het lijden voor het evangelie, met de kracht die God je geeft. 

 
Bonhoeffer en de oecumene 
 
Lied 970:1,2,3 Vlammen zijn er vele  
 
Lezing Evangelie naar Mattheus 5:1-10 
 
Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op.  
Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen.  
Hij nam het woord en onderrichtte hen: 
‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. 
Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. 
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, 
want zij zullen verzadigd worden. 
Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. 
Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 

 
Lied 511:1,2,3,4,7 Door goede machten  
vooraf een bewerking van de melodie van Adriaan Schuurman 
  
Vuile handen  
‘Alleen wie voor de Joden schreeuwt, mag gregoriaans zingen’. 
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Credolied lied 708: 6,7,14,15 Mijn schild ende betrouwen  
 
Voorbeden, stil gebed, Onze Vader (gezongen: lied 369 D) 
 
Collecte mededeling 
 
Slotlied: lied Psalm 23     (allen staan) 
 
Zegen   
 

(431 C)  
 
 
 
 
CHRISTEN EN HEIDEN 
  
Mensen gaan naar God in hun nood,  
smeken om hulp, vragen om brood en geluk,  
verlossing van ziekte, schuld en de dood. 
Zo doen ze allen, christen of heiden.  
 
Mensen gaan naar God in zijn nood, 
vinden hem dakloos, verarmd en veracht, 
verzwolgen door zonde, zwakte en dood.  
Christenen staan bij God in zijn lijden. 
 
Naar alle mensen gaat God in hun nood,  
verzadigt hun lichaam en ziel met zijn brood,  
sterft voor christen en heiden de dood  
aan het kruis en beiden vergeeft hij.  
 
Dietrich Bonhoeffer, juli 1944 
 

 
 


