
	 	 	 


Liturgie Johanneskerk 


26 maart 2023 10:00 uur


	 	 	 	 	 	 

5e zondag van de 40 dagen


Judica


Voorganger: 	 	 ds.Hans Breunese

Organist 	 	 	 Jan Spoel

Ouderling van dienst: 	 Arie van Leeuwen

Diaken van dienst: 	 Gijs de Raad
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Beeld:		 	 	 Truus Visser

Gastvrouw:	 	 	 Geja Smit
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De	klokken	luiden–	de	kaarsen	branden	–	orgelspel:	

“Het lied van Ezechiël”(Lied 609 van Nico van den Hooven)  

De kaarsen branden  

Welkom	en	afkondigingen


Moment	van	stilte


Drempelgebed


we	gaan	staan


Begroeting

	 

v.	De	Heer	zij	met	U

a.	Zijn	Geest	in	ons	midden




Bemoediging	 



we gaan zitten


Zingen

Psalm van de zondag: Psalm 43: 1,2,4  


Kyrie 

De gesproken gebedsintenties worden door de gemeente overgenomen 
met een gezongen Kyrië, lied 301k.


Rondom de Schriften


Gebed van de zondag 

Aansteken van de kaars voor de kinderen:

lied 832 “Geroepen om op weg te gaan” 


Lezing uit het Oude Testament: Ezechiël 37: 1 -14 

Lied 610: 1, 2, allen, 3 vrouwen,4 mannen, 5, 6 allen 


Lezing uit het Evangelie:  Johannes 11: 1-4 en 17-44

Lied 339a 

Uitleg en Verkondiging 	 

Geloofslied lied 818: 1,2
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Gebeden en gaven


Dank- en voorbeden (met 3x acclamatie lied  368d) 
stil gebed

Onze Vader  (gezongen lied 369b) 

Mededeling van de Diaconie 

Inzameling van de gaven 


Heenzending en Zegen

We gaan staan 


Slotlied:  lied 324: 1,2,3


Zegen 

a: Amen (gezongen) 


Orgelspel

“Christe, du Lamm Gottes”  van J.S. Bach
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