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De	klokken	luiden–	de	kaarsen	branden	–	orgelspel:	


Welkom	en	afkondigingen


we	gaan	staan


Moment	van	stilte


Drempelgebed


we	gaan	staan


Begroeting

	 

v.	De	Heer	zij	met	U

a.	Zijn	Geest	in	ons	midden


Bemoediging	 

we gaan zitten
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Psalm 103 : 1, 3, 4


Kyrië: Lied 300c


Gloria: Lied 307


Gebed 

Kaarsje voor de kinderen; Lied 832: 1x allen, 2x canon.


Schriftlezingen:  Vertaling Gerard Swüste

Jona 1 : 1 – 10


Zingen: Lied 941 : 1, 2


Schriftlezing: Jona 1 : 11 – Jona 2 : 1


Zingen: Lied 942 : 1


Schriftlezing: Jona 2


Zingen: Lied 943 : 1, 4, 5


Overdenking


Lied 117d, 3x


Dankgebed en voorbeden


Mededelingen van de diaconie


Slotlied: Lied 537 : 1, 3, 4


Zegen:

 

Ga nu allen heen in vrede

met woorden van een ver verleden

gezegend wij met Abraham, Isaak, Jakob,

Sara, Rebekka, Rachel en Lea
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Gezongen:

vg:	  De Levende zegene en behoede ons.

	 De Levende doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig.

	 De Levende verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede


a:	 Zegen ons en behoed ons,

	 Doe lichten over ons uw aangezicht

	 en wees ons genadig.

	 Zegen ons en behoed ons,

	 Doe lichten over ons uw aangezicht

	 en geef ons vrede. Amen.
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