
	 	 	 


Liturgie Johanneskerk - 12 maart 2023 10:00 uur

3e zondag van de veertigdagentijd


Zondag Oculi


Voorganger: 	 	 ds. Evelyn Noltus

Organist: 	 	 	 Ton Blom 
Ambtsdragers: 	 	 Carla Spijk en Lieneke Overweel 
Kindernevendienst: 	 Sylvia Kluvers 
Afkondigingen en lector: Teun Monster 
Schermdienst: 	 	 George Tempelaar

Koster: 	 	 	 Jan Keuter 	 

Gastheer:	 	 	 Ruud Kolenbrander


De	klokken	luiden–	de	kaarsen	branden	–	orgelspel:	

O Heer, mijn God, Gij koning van 


Welkom	en	afkondigingen


Moment	van	stilte


Drempelgebed


we	gaan	staan


Begroeting

	 

v. De Heer zij met U

a. Zijn Geest in ons midden




Bemoediging	 



we gaan zitten


Eerste psalm: 

lied 25a 	 Mijn ogen zijn gevestigd


Gebed om ontferming,

Afgesloten door zingen: lied 299 e (alleen het Kyrie)	Heer,	ontferm	u


Met de kinderen


Zingen: lied 809   (1x orgel, 2 zingen)	 Blijf	niet	staren	op	wat	vroeger	was


Gebed van de zondag, afgesloten met zingen: lied 327      Hierheen, dorstigen


Lezing Oude Testament: Exodus 17: 1-7 (vertaling Pieter Oussoren)


Antwoordpsalm: ps. 95: 1, 3, 4	 Steek nu voor God de loftrompet


Evangelielezing: Johannes 4: 1 t/m 14


Zingen: lied 335 (2x)	 	 Hoor	het	woord	


Uitleg en verkondiging


Stilte


Luisterlied: Waterpsalm    t. Michaël Steehouder, m. Chris van Bruggen


Een boom geplant aan water, 
wortels in de bron van leven. 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Jij laat mij rusten 
aan beken vol helder water. 
 
Zoals een hert reikhalst 
naar stromend water, zo ik naar jou. 
 
Zoals een dorstig land 
bevloeid moet met water en vruchtbaar wordt. 
 
Door vuur en water 
ben ik gegaan naar land van belofte. 
 
Rotsen veranderen 
in levende bronnen, stenen in water. 
 
Jou zegenen hemel en regen, 
mensen, zeeën, water en water.


De kinderen komen terug 


Voorbeden, met gezongen: Lied 25 b, refrein     Houd mij in leven

Gezamenlijk gebeden: Onze Vader


Inzameling van gaven


Slotlied: lied 605	 	 De toekomst is al gaande


Zegen, beantwoord met : amen, amen, amen.
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