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De	klokken	luiden–	de	kaarsen	branden	–	orgelspel:	


Welkom	en	afkondigingen


we	gaan	staan


Moment	van	stilte


Drempelgebed


	 v.	 Die	de	morgen	ontbood

	 	 en	het	licht	hebt	geroepen,	-

	 a.	 zegen	ook	ons	met	uw	licht!

	 v.	 Donker	is	de	wereld,

	 	 duister	vaak	ons	eigen	hart,	

	 	 daarom	zoeken	wij

	 	 het	licht	van	uw	ogen	–

	 a.	 zegen	ook	ons	met	uw	licht!

	 v.	 Bij	uw	licht	zien	wij	elkaar:

	 	 mensen	van	uw	welbehagen.

	 	 Houd	uw	gezicht

	 	 voor	ons	niet	verborgen.

	 a.	 zegen	ook	ons	met	uw	licht!

	 	 Amen.


Begroeting

	 

v.	De	Heer	zij	met	U

a.	Zijn	Geest	in	ons	midden


Bemoediging	 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we gaan zitten


Psalm van de zondag  84: 2 en 3


Kyrië: 301a drie maal (in zijn geheel) herhaald, steeds na een gebeden intentie


Gloria: 305


Rondom de Schriften


Gebed van de Zondag 


Kaarsje voor de kinderen  832


Lezing	Oude	Testament:	 	 Ezechiël	18:1-4	en	25-32


Antwoordpsalm	 	 	 33	vers	7	en	8


Lezing	Nieuwe	Testament	 Mattheus	21:33-43


Acclamatie	 	 	 	 339a
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Uitleg	en	verkondiging


Lied	na	de	verkondiging	 	 823


Dankgebed	en	voorbeden


Mededelingen	van	de	diaconie


Heenzending	en	zegen


we gaan staan


Slotlied: 1014


Zegen


a: Amen (gezongen)
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