
JOHANNESKERK 
dienst op 24 augustus 2025 

de tiende zondag van de zomer 

Het jaarthema is ‘weerbaar’.  
Daarom lezen we het Bijbelboek Esther, verdeeld 
over 5 zondagen. Een sprookje over een koning en 
een koningin, maar vooral een bemoedigende 
boodschap voor mensen die lijden onder een 
totalitair regime.  
Het gaat om de persoonlijke vraag ‘waarop is mijn 
kompas afgesteld en hoe blijf ik weerbaar in alles 
wat mij overkomt?’  
En over maatschappelijke weerbaarheid: ‘met 
welke waarden bouwen wij een rechtvaardige en 
humane samenleving?’  

afbeelding: Aert de Gelder (1675),  
Ester maakt haar toilet  

Ouderling: 	 	 Carla Spijk	 	 	 Kinderkerk: 	 Dorenda Steenwijk 
Lector: 	 	 Marjolijne Oudshoorn 	 Diaken: 	 	 Lieneke Overweel 
Schermdienst: 	 Marc Kamermans	 Organist: 	 	 Ton Blom 
Voorganger: 	Diederiek van Loo 

 
Is er iets vrolijks of droevigs in uw hart, is er iemand die u mist?  
Aan de zijkant van de kerkruimte ligt een voorbedenboek om met woorden te bidden en 
een kaarsentafel om een vlammetje van aandacht en gebed aan te steken, voor iemand 
anders of voor uzelf.  

Een gift voor de diaconale doelen kan digitaal via ‘diaconie Johanneskerk’:  
NL85 RABO 0373 7093 58.  

Welkom op de koffie na afloop van de dienst, juist als u vandaag te gast bent! Verdere 
informatie over de gemeente: www.johanneskerkleersum.nl  
of onze Facebookpagina 



Muziek   
Welkom en mededelingen  
Moment van stilte 

Drempelgebed bij de doopvont 
(allen staan en richten zich naar de vont, bij de ingang van de kerkzaal) 

Begroeting:	 v.	 De Heer zij met u! 
a.	 Zijn Geest in ons midden! 

Bemoediging 	 (in wisselzang: vrouwen/hoge stemmen, allen,  
mannen/lage stemmen, allen) 

                	 (allen zitten) 

Psalm 25: 7,8,10 

Gebed om ontferming   (Kyrie 301c) 

 

Glorialied 869: 4,5 



Gebed van de zondag 

Kinderverhaal en lied 832  

 

Daarna gaan de kinderen met het lichtje naar hun eigen ruimte. 

Lezing uit het boek Esther, hoofdstuk 2 

Lied 500: 1, 4,5  Uit uw verborgenheid 

Doorgaande lezing uit het evangelie naar Lukas, hoofdstuk 13: 31-36 

(339F) 

Verkondiging  

Credolied: Aan U, Vader, alle glorie  

Aan U, Vader, alle glorie  
om het lichten van uw trouw,  
die met vrede uit den hoge 
onze aarde nieuw bedauwt. 
U de ere, U de glorie,  



zon die ons in leven houdt. 
Om de Zoon U alle glorie,  
woord van eer ons toegezegd. 
Vleesgeworden vriend en naaste,  
ons tot brood voor onderweg. 
U de ere, U de glorie,  
woord op onze tong gelegd. 

Door de Geest U alle glorie,  
die als lofzang in ons leeft 
en als nieuwe wind de aarde 
eenmaal haar gelaat hergeeft. 
U de ere, U de glorie,  
adem die in mensen leeft. 

tekst: Sytze de Vries, uit ‘Het liefste lied van overzee’  
melodie: Loof de koning heel mijn wezen (103c) 

Voorbeden telkens zingend meegebeden: 

(368 G) 

stil gebed, Onze Vader (gesproken) 

Collecte mededeling door de diaken 

De kinderen komen terug in de kerkruimte 

Slotlied : 	 Psalm 107:19,20	 (allen staan)  

Zegen   
 

               




