Liturgie Johanneskerk
Zondag 30 april 2023

(laatste viering in de Johanneskerk voor de herinrichting)

Simon, zoon van Johannes, heb je me waarlijk lief?
Anton Robert Weinleber (1845-1921)



Voorganger: ds. Lennart Heuvelman

Organist Ton Blom

Ouderling van dienst: ~ Hanny van Schaik

Diaken van dienst: Lieneke Overweel

Lector: Ellen van Dijk

Koster: George Tempelaar

Beeld: Robbert van Dijk

Gastheer: Henry Doornenbal

Autodienst: Ruud Kolenbrander 0343-453167

De klokken luiden— de kaarsen branden — orgelspel:
Welkom en afkondigingen

Moment van stilte

Drempelgebed

we gaan staan

Begroeting

v. De Heer zij met U
a. Zijn Geest in ons midden

Bemoediging
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a. en met bat va-ren het werkvan ziin han-den

we gaan zitten



Psalm van de Zondag:
psalm 67:1 en 3 (t. Martinus Nijhoff, m. Straatsburg 1545)

Kyrie:
De gebedsintenties worden door de gemeente overgenomen met een gezongen

Kyrie: lied 301G (Jacques Berthier)

Gloria:
lied 713:1,2 en 5 (t. Willem Barnard, m. Willem Vogel)

Rondom de Schriften

Gebed van de Zondag

Lied voor de kinderen: lied 832

Eerste Schriftlezing uit het Oude Testament: Micha 4: 1-5 (door de lector)

Lied: 1013 (t.Jan Jetse Bol, m.Jan Raas)

Lezing uit het Evangelie: Johannes 21:15-24 (door de voorganger)
Acclamaties op de lezingen: lied 362 (t. Huub Oosterhuis, m. Bernard Huijbers)
Uitleg en verkondiging

Lied: 655:1,2 en 5 (t. Willem Barnard, m. Frits Mehrtens)

Dankzegging en Voorbeden

De voorbeden worden na het zo bidden wij’ beaamd met lied 368F (Paul
Schollaert)

Heenzending en Zegen

Slotlied: lied 650:1,2,3,4 en 7 (t. Willem Barnard, m. Frits Mehrtens)

Zegen

a: Amen (gezongen)

Viering 7 mei: 9.30 uur in de Sint Andrieskerk



